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‘Het grote voetbalboek voor Ajax-kids', 'Raffie’, 'Johan Cruijff De Ajacied’,
‘Schaduwspits'. Ajax is nog steeds hot in de (voetballboekenwereld. Met andere
woorden: ook in deze Ajacied weer veel aandacht voor boeken, die (inldirect met onze
club te maken hebben. Waarbij het ons opviel dat juist twee jeugdboeken eruit
sprongen. De een, '‘Raffie’, is een vervolg op het succesvolle 'Rafael’; de andenr,
‘Schaduwspits’, is een op zich staand boek, dat ook al van begin tot eind boeit.

Over Raffie, Schaduwspits,
een voetbalboek voor kids,
Johan Cruijff en Smeets

orien Botman gaf een sei-

zoen lang ogen en orende
kost bij de jeugdopleidingenvan
Ajax, ADO Den Haag en de KNVB.
Om geloofwaardige en kloppende
details te verzamelen. En die heeft
de voormalig sportjournaliste op
subtiele wijze verwerktin
‘Schaduwspits’, een machtig leuk
voetbalboek voor jongens én mei-
den.Ja, ook voor meiden, waarom
zouden die niets met voetbal heb-
ben? Bovendienis éénvan de twee
hoofdrolspelersin het boek, Freke,
een meisje. Ze heefthaar zinnen
gezetop (een verhaalin de school-
krant met) haar buurjongen.

Van Basten

Deze Milan (Gout)is een giga-voet-
baltalent, datmaar één droom
heeft: profvoetballer worden bij
Ajax. Milans vader probeertnogal
verbeten hieraan een steentje bijte
dragen, zonder zelfin de gatente
hebben hoeveel dat methemzelf te
maken heeft, zolicht Botman toe.
Het boek eindigt dramatisch, hoe,
datverklappen we niet. Lees het
zelf en geniet van de spannings-
boog, de schrijfstijl en de verschil-
lende verhalen die door het boek
lopen. Bijvoorbeeld over het meisje
datin de schaduw staatvan haar
gratere zus diein alles beterwas
en over Milan die in de voetsporen
van zijn vader wil treden (en nog
beter wil worden). 0 ja, Milans

voorbeeld is Marco van Basten,
maar datis geletop zijn voornaam
nietvreemd. Vandaar dat er ook
eenexemplaarnaarde KNVB is
gestuurd. Botman: “Misschien dat
mijnheer Jansma op een dag een
Schaduwspits bijMarcovan
Basten op het nachtkastje legt.
Dan hoop ik dat hij hetin een keer
uit leest”.

‘Raffie’ is ook een zeldzaam goed
jeugdboek. Jan Eilander heeft de
smaak te pakken gekregen na
‘Rafael’, waarvan ervijfduizend zijn
verkocht. En je raadthet al: beide
titels verwijzen naar een hoofdper-
soon, die zich & la Rafael van der
Vaart bij Ajax ontwikkelt. Net als in
‘Schaduwspits’ worden voorvallen
gebruikt die gebaseerd zijn op de
werkelijkheid. Waarom er dantoch
achterin ‘Raffie’ staatdat al die
gebeurtenissen ontsproten zijn aan
Eilanders fantasie, is ons een raad-
sel. Hetdoet namelijk ook geen
afbreuk aan hetverhaal, datin alle
opzichten levensechtis en zelfs
voor verfilming geschikt. Rafael de
Reuver,zeg maar ‘Raffie’, heeft
dezelfde droom als Milan, spelenin
de Amsterdam Arena, maar dat lukt
niemand één-twee-drie enhem
dus evenmin, Hij slaagt uiteindelijk
wel en beleeft een absoluut hoog-
tepunt als hij wordt uitgeroepen tot
Ajax-Talentvan hetjaar, het record
balletje hooghouden verbeterten
hiervoorin de middencirkel wordt
gefeliciteerd door...Rafael van der

Vaart himself. Water allemaal aan
voorafging, is te veel om hier op te
noemen, maar geloof ons: het boek
swingt echt! Bovendien schetst
hetde dilemma’s van ouders van
wie hun kinderen het zo graag ver
willen schoppen.

Gedichten

Nog even terug naar ‘Schaduwspits’.

Voorin staat een poétische tekst
van de Portugese ex-Ajacied Dani:

Je kunt je niet ophouden in je
eigen schaduw.

Schaduw is een symboaol

van iets dat voorbij is,

het komt altijd ergens achteraan.
Je moet zorgen

dat je in het licht staat.

Hetwas voorwaar niet uit de toon
gevallen wanneer het was opge-
nomen in ‘Ook wij waren win-
naars’.Enja, je voelthet goed aan:
detitel slaatop het Nederlands
elftal, dat ruim dertig jaar geleden
de finale van het WK verloor. Het
komt uithet gedicht‘1974' van
Anna Engvuist, éénvan de vele
voetbalverzen die in deze interes-
sante Vlaams-Nederlandse bun-
del zijn opgenomen. Pascal
Delheye en Willie Verhegghe stel-
den een bloemlezing samen met
150 sportgedichten, waarbij voet-
bal enwielrennen (uiteraard) het
vaakst poétisch worden belicht.
En qua personen wordt vooral

Johan Cruijff bewierookt, maar
ook Piet Keizer, alhadden we lie-
ver het gedichtuit ‘73 van Mensje
van Keulen over de voormalige
nummer 11van Ajax gezien. Inde
bundel verder werk van onder
anderen Jules Deelder (ofschoon
die nog beter poétisch werk heeft
afgeleverd, ook op sportgebied),
Cees Buddingh” en Boudewijn de
Groot.

Eénvande gedichten gaatover de
bril die Jan Jansenin "68 droeg,
toen hij als eerste Nederlander de
Tour de France won. Twee jaar
later schreef een andere bril
geschiedenis, die van Joop van
Daele, die Feyenoord met een
doelpunttegen het Argentijnse
Estudiantes aan de wereldbeker
hielp. Datwas dit jaar 35 jaar gele-
den, reden genoeg voor de redac-
tie van ‘Hard gras’ om het najaar-
nummer in zijn geheel aan het
mondiale succes van de
Rotterdamse club te wijden.
MetVan Daele als grote afwezige
overigens. Leuk detail uit het
interview met Carlos Bilardo,

toen speler van Estudiantes, later
onder meer bondscoach van
Argentinié: ‘Ik herinner me dat ik
tegen Gary Haan speelde, ik herin-
nerme hem speciaal omdatik hem
moest afstoppen”. In éénvan de
verhalen wordt gerefereerd aan
de 1-5van Ajax op Feyenoord in
‘72 ende 2-3van vorig seizoen in
De Kuip.
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Hetzal Jurrytvan de Vooren goed
doen, deze ‘Hard gras". Hijiseen
liefhebbervan historische sport-
journalistiek of moeten we zeggen
van journalistieke sportgeschiede-
nis. Dat toont hij al geruime tijd aan
metzijn bijdragenin NRC
Handelsblad, waarvan de meeste
zijnopgenomenin ‘Entoenwas er
sport’. Met allerlei bizarre, grappige,
serieuze of ontroerende verhalen
probeertVan de Vooren duidelijk te
maken hoe belangrijk de betekenis
van sportis geworden. En prikkelt
hij de nieuwsgierigheid van de lezer,
maar we willen meer weten. Zois
hetjammer dat een aantal hoofd-
stukken te veelvragen oproept,
zoals dat over een thuiswedstrijd
van Ajax op 23 februari 1941, terwijl
eldersinde stad de Duitse bezetter
razzia's uitvoert. Het ‘lekkerste’
bewaart de schrijvervoor hetlaatst:
nooiteerder kwam de manaan het
woord, die betrokken was bij het
dodelijk ongeluk van Theo Koomen,
jarenlang éénvan de meestopval-
lende radio-sportverslaggevers.
Ps.:ga eens naar www.sporige-
schiedenis.nl of www.sportge-
schiedenis.web-log.nl.

Hommage

‘Johan Cruijff De Ajacied’ gaatook
terug in de tijd. Het voornamelijk uit
foto’s bestaande hoek moet gezien
worden als een hommage aande
vedette van weleer. Precies twee
jaar geleden ontstond er heisa over
de fotorechten en werd het boek uit
de handel genomen. Helaas is het
foutieve onderschrift op pagina 138
nietverbeterd. Daarin wordt de sug-
gestie gewektdat hetgaatom een
wedstrijdopname tijdens een Ajax—
AZ'67, maar je ziet Cruijff en (op de
rug) PSV-er Yung Moo Huh. Verder
blijft het geweldig om al die oude
(zwart-wit)kiekjes te bekijken. Zeker
als je weet datin 2003 het boek 7
euro duurderwas.

0f ‘Het grote voetbalboek voor Ajax-
kids" zijn prijs waard is, valtte
betwijfelen. Er staan veel foto'sin,
veelverhelderende en kindvriende-
lijke teksten over heden, verleden
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entoekomstvande club, eenvoor-
woord van Danny Blind eninter-
views met de talenten Ryan Babel
en Hedwiges Maduro. Maar het
boek bevat ook (en dat moet niet
kunnen) diverse fouten. Zo missen
we Jason Culina, Julien Escudé en
Edgar Manucharyan bij de lijstvan
Ajaciedenvan buitenlandse
afkomst. Verder lezen we dat Ruud
Krol vorig seizoenis teruggekeerd
bij Ajax en Obodai schrijf je niet met
eeny.Kinderen moetje serieus
nemen, we rekenen dan ook op een
nog beter deel 3van dit boek.

grote voethalboEl
voor Ajax-kids

Doelpalen

Als je hetover gebroken doelpalen
hebt, dan denk je gelijk aan of die
bekerwedstrijd van een jaar of der-
tig geledentussen Ajax en NEC of
het Europacuptreffen op...1 april ‘98
tussen Real Madrid - Borussia
Dortmund. Datlaatste duel stond
onder leiding van Mario van der
Ende en onder meer over ditinci-
dentgaatzijn boek. Eénvan
Nederlands beste scheidsrechters
ooit bliktin‘Gebroken doelpalen’
terug opzijnloopbaan en heefthet
onder meer over éénvan de eerste
wedstrijden van Edgar Davidsin het
eerste elftal van Ajax. En hijwas er
(als official van de UEFA) bij toen
zichin De Meer het staafincident
voordeed. Van der Ende schrijft
luchtig, noemt man en paard (Jan
Wouters behoorde tot de voor hem
lastigste spelers) enis openhartig
over zijn ernstige ziekte, die hij heeft
kunnen overwinnen. Kortom, een
boekmeteenlach eneentraan.

Zoals gebruikelijk in deze tijd van
hetjaar heeft ook Mart Smeets
een boek afgescheiden. In‘Retro’,
de titel zegt het al, duikt ook hijin
hetverleden. De presentator/ver-
slaggever van Studio Sport zoekt
overeenkomsten en verschillen
tussen steden en evenementen
waar hijis geweest, putzich uitin
culinaire details enlaat ook zijn
muzikale voorkeur blijken. Verder
is hij stapelgek op zijn kinderen
Tierk en Nynke en ergert hij zich
kapot aan communisten, suppoos-
ten en al te oranje uitgedoste sup-
porters. De meeste indruk maakt
zijn pure verhaal over de vorig jaar
november plotseling overleden
Gerrie Knetemann. Een typisch
Smeets-hoofdstuk ('Ik ben altijd
objectief’) gaat over Sport 7 en
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Talpa, waarin hijvalse bescheide-
nheid showt en afrekent met een
aantal mensen. Entoch hebben
we al zijn verhalenin één adem
uitgelezen.
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