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Voethallen voor zijn vader

Profvoethaller in opleiding - Milan wordt aangenomen bij de jeugdopleiding van Ajax. Zijn schoolgenoot Freke interviewt hem

uitgebreid voor de schoolkrant, in het boek Schaduwspits van Corien Botman. Door Thomas de Veen

R aadselachtig woord eigenlijk,
‘schaduwspits’. Het is voetbaljar-
gon voor de middelste middenvelder
op het voetbalveld, legt het 13-ja-
rige voetbaltalent Milan uit. ‘Als

we balbezit hebben schuif ik door,
bij balverlies zak ik in." Milan is
schaduwspits in zijn team.

Hij is bezeten van voetbal, draait
een video over Van Basten grijs,
imiteert schijnbewegingen van
Ronaldinho en fantaseert over zijn
eigen toekomst als prof.

Schaduw

De hoofdstukken in Schaduwspits
worden om beurten verteld door
Milan en Freke, zijn nieuwsgierige
buurmeisje. De afwisseling houdt
het boek boeiend en vlot, en boven-
dien hebben Freke en Milan iets
gemeen. Allebei bewegen ze zich
voortdurend in iemands schaduw.
Freke heeft een oudere zus die
altijd slimmer en knapper is, ‘met
lange benen en tieten als room-

soezen'. Milan heeft een vader die
altijd aan de zijlijn staat en
commentaar levert op de trainer.
Niet alleen Milans droom komt uit
als hij wordt aangenomen bij
Titanen, een exclusieve top-
opleiding voor jong talent, maar
ook die van zijn vader. Eigenlijk
voetbalt Milan voor zijn vader, vindt
Freke.

Slimme vragen

Botman laat Freke slimme vragen
stellen over het leven van prof-
voetballers-in-opleiding, zonder
simpele antwoorden. De vragen
zetten Milan (én de lezer) aan het
denken. Zijn verhaallijn is daarom
ook boeiender dan die van Freke

— ze blijft toch voornamelijk de
aangever. Een beetje verwarrend is
de haat-liefde-verhouding die Freke
met het voetbal lijkt te hebben. Ze
is wel verontwaardigd als iemand
zegt dat ‘meisjes niet over voetbal
kunnen schrijven’, maar voetbal is

Schaduwspits, Corien Botman.
Querido, € 13,50 (12+)
www.schaduwspits.nl

ook ‘stompzinnig’ en op tv kijkt ze
alleen voetbal voor de ‘billen en
benen'. Fijn, die humor van Freke,
met haar schrift waarin alle vragen
staan die ze ooit bedacht.

De slimme vragen, maar ook gewoon
grappige: ‘Waarvan zou je er graag
tweehonderd willen hebben?’

Liethebbers

Voetbalroman voor jongens én
meisjes, zette uitgeverij Querido

in grote letters op de achterkant.
Voor iedereen, lijkt er bijna te
staan, maar voetbal overheerst toch
al het andere. Vooral de gedetail-
leerde beschrijvingen van Milans
trainingen maken het echt een boek
voor voetballiefhebbers. Gelukkig
verliest Botman zich niet in de
spanning van de wedstrijd, zoals

in de voetbalpulp van Snelle Jelle.
Freke verzucht op een gegeven
moment: ‘Wat wordt er over voethal
toch ontzettend dom geluld.’

Maar niet in Schaduwspits.
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