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VOETBALBOEKEN: ER IS

AVONTUREN EN VRIENDSCHAPPEN - Dat voetbalboeken
alleen leuk zouden zijn voor kinderen die zelf graag een
balletje trappen, is achterhaald. Ook voor sporthaters, die
komende zomer niet naar het WK voetbal kijken, zijn er

mooie voetbalromans. DOOR BAS MALIEPAARD

‘De kleine goalgetter was onmiddellijk bij het heele publiek
populair: zoo’n jongen voetballer hadden ze nog nooit op
het veld gezien. De menschen op de tribune hadden dadelijk
plezier in dien kittigen, vluggen links-binnen. ,,Kijk, die jongen
eens razend vlug wezen!” ,Wat drijft-ie handig!”

Als een bevlogen commentator schreef |.B. Schuil in 1915 over
de voetbalavonturen van Eddy Loomans en zijn kornuiten. Zijn
opzwepende enthousiasme had succes. Met De AFC’ers zette
Schuil de toon voor een heel nieuw genre: jongensboeken
over voetbal. Vele schrijvers traden in Schuils voetsporen en
schreven over pure voetbalromantiek: heroische spelers met
fabelachtige techniek, uitzinnige fans en natuurlijk de jongens-
droom om door een grote club gescout te worden.

Maar iets origineels toevoegen aan het voetbalboek zoals
Schuil dat had geschreven deed bijna niemand. Auteurs
bleven herkenbare en wensvervullende verhalen schrijven
en begaven zich nauwelijks buiten de witte belijning van het
lokale voetbalveld. Belangrijkste ingrediénten waren — en
zijn vaak nog steeds — het reilen en zeilen binnen de club,

de concurrentie met de tegenstander, beschrijvingen van
trainingen en wedstrijden en af en toe wat problemen met
ouders die een glansrijke voetbalcarriére dwarsbomen.

Die herhaling van zetten is leuk voor voetbalfans die zich
graag oﬁergeven aan makkelijke series als Snelle Jelle van

Corien Botman

Querido

Ad van Gils. Des te onbevredigender is het voor de lezer die

meer wil dan steeds hetzelfde, platte voetbalverhaal. Pas de
laatste jaren verscheen er, vooral voor kinderen vanaf twaalf
jaar, een aantal romans dat het niveau van de geijkte voetbal-
boeken ontstijgt. In die moderne jeugdromans is de voetbal-

wereld een decor van een groter, diepgaander verhaal.

Afrikaans talent

De jeugdroman Aan de bal van Lieneke Dijkzeul is zo’n boek.
Het is onmiskenbaar een voetbalverhaal, maar het gaat om
veel meer dan alleen het spel. Voor de Afrikaanse jongen
Rahmane is voetbal een manier om te ontsnappen aan de
armoedige omstandigheden in het dorp waar hij woont. Elke
zondag traint hij met zijn vrienden blootsvoets op een veldje
van rood zand. Als een scout Rahmane en twee vrienden uit-
nodigt om bij zijn club in de stad te komen spelen, beseft hij
dat het lot van de grootfamilie in zijn handen ligt. De overgang
van het arme dorp naar de rijke stad is enorm: er zijn douches
en ze moeten op schoenen lopen! Alleen Rahmane is sterk
genoeg voor het profvoethal. Hij mag vier weken stagelopen
bij een Nederlandse voetbalclub en komt dan echt in aanraking
met de roem en rijkdom die het voetbal hem kan brengen.
Als hij terugkomt in zijn oude dorp, blijkt wat hij daarvoor
moet opgeven: de hechte band met zijn dorpsgenoten. Aan
de bal is een beeldrijk en levendig verhaal over de triomf en
tragiek van een voetbaltalent.

Voetbhalliefde
Poétischer dan Aan de bal is de zwoele liefdesroman De dagen
van de bluegrassliefde van Edward van de Vendel. In de zomer-

[.emniscaat




 MEER DAN SNELLE JELLE

vakantie reist de achttienjarige Tycho naar Amerika om daar
leiding te geven aan een internationaal kinderkamp. Op Schip-
hol ontmaet hij collega-leider Oliver, een Noorse jongen met
een grote passie voor voetbal. Hoewel Tycho niets met sport
heeft, kan hij naar deze voetballer uren luisteren én kijken.
Olivers ogen zijn ‘pupillen, stuiterend als ballen op een
prachtig stukje gras.’ Voorzichtig begint er wat te broeien
tussen de twee jongens tot er plotseling een hevige verliefd-
heid opvlamt. Als ze na het kamp bij Oliver thuis in Noorwegen
zijn, begint Olivers terughoudendheid Tycho te irriteren. Hij
wil de wereld laten zien dat hij verliefd is. Maar Oliver is een
voetballer en hoort niet verliefd te zijn op een jongen. Tycho
zet hem voor het blok. Hij moet kiezen: aanvallen of verdedi-
gen, waarheid of leugen. De dagen van de bluegrassliefde is
opgebouwd als een voetbalwedstrijd: eerste helft, rust, tweede
helft. Hoewel De dagen van de bluegrassliefde minder over
voetbal gaat, heeft het voetbalspel dezelfde functie als in Aan
de bal. Het is een metafoor voor de strijd om leven en liefde.

Sportjournalist

De leemte tussen deze gelaagde romans en eendimensionale
boeken als Snelle Jelle is de laatste jaren ook aardig opgevuld.
Schaduwspits van Corien Botman gaat over Milan, die bezeten
is van voetbal. Dat is hij volgens zijn vader, een mislukt prof-
voetballer, verplicht aan zijn eigen talent. Milan wordt tot
grote vreugde van pa aangenomen bij Titanen, de jeugdclub
van Ajax. Botman is sportjournalist geweest en dat is te
merken: de ervaringen van Milan bij de club zijn als een jour-
nalistiek verslag opgeschreven. Het verhaal van Milans buur-

meisje Freke tilt Schaduwspits boven een gewoon voetbalboek
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uit. Ze wil graag bij de schoolkrantredactie, maar moet zich
daar als onderbouwer eerst bewijzen. Als ze hoort dat Milan
bij Titanen gaat voetballen, ruikt ze een verhaal om indruk
mee te maken. Corien Botman gebruikt Freke's verhaal om
Milans voetbalsucces te kunnen relativeren — met nuchter

vrouwelijk commentaar.

Filmscript

Ook Rafael van Jan Eilander is een mindere god dan Aan de
bal of De dagen van de bluegrassliefde. Het is een eigentijds,
glad voetbalboek in de traditie van de oude jongensboeken,
maar heeft wel een iets complexere verhaalstructuur en wat
meer psychologische diepgang. Qorspronkelijk werd dit ver-
haal als filmscript geschreven - het trekt aan de lezer voarbij
in korte, flitsende scénes. Rafael wil profvoetballer worden,
maar zijn moeder ziet daar niets in. Haar vader liet ooit zijn
gezin in de steek voor een voetbalcarriére. Stiekem gaat
Rafael bij de lokale club Het Begon Op Klompen en blijkt daar
zeer talentvol. Rafael wordt gescout en gaat bij de jeugd van
Ajax voetballen. Daar raakt hij bevriend met de Albanese
Nando, die van de club wordt gestuurd omdat hij zou hebben
gestolen. De vriendschap tussen de jongens is mooi uitgewerkt
en laat zien dat voetbal meer is dan alleen willen winnen.

De voetbalavonturen van Rafael worden vervolgd in Raffie,
waarin de voetbalheld zijn tweede seizoen bij Ajax ingaat.

Zowel Schaduwspits als Rafael kunnen dienen als brug
tussen platte voetbalverhalen die rechtstreeks afstammen

van De AFC’ers en voetbalromans die aan de pure voetbal-
romantiek iets van het echte leven hebben toegevoegd.sse
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