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Dicteewinnaars ontmoeten schrijfster Corien Botman

Dromen over wat te doen met miljoenen

DOOR JAN VRIEND

HOORN - Wat zou je doen met
zes miljoen? ,,Lekker shoppen”,
zegt Marissa. ,,Op reis gaan”,
bedenkt Julia. ,,Jk zou iedereen
die ik ken trakteren”, kondigt
Daniél aan. De drie denken na
over de vraag nadat ze het boek
’Prinsenleven’ van schrijfster
Corien Botman hebben gelezen.
Dat gaat over een jongen die zes
miljoen wint.

Julia Sluis (15 jaar) uit Hoorn zit

in de derde van het gymnasium
van het Werenfridus. Marissa

_ Kroese (13 jaar) en haar broer

Daniél (14 jaar) komen uit
Grootebroek. Marissa zit in de
tweede van een havo/VWO-klas
van de RSG in Enkhuizen, Da-
niél in de derde van de havo van
het Martinuscollege in Groote-
broek. De drie deden eind vorig
jaar mee aan het Groot Hoorns
Dictee. Daar wonnen ze het
boek ’Prinsenleven’.

Jeugdjaren

Onderdeel van de prijs was ook
dat ze de schrijfster van het
boek mochten ontmoeten om
met haar over het verhaal te
praten. Zo kwam het dat de
dicteeschrijvers de afgelopen
week tegenover auteur Corien
Botman kwamen te zitten. In
de koffiehoek van de Hema: een
vertrouwde plek voor iedereen.
Schrijfster Corien Botman
groeide op in Hoorn: in haar
boek kom je af en toe stukjes
van de stad tegen. Zo leverden

Schrijfster Corien Botman (midden) met Julia (zittend), Marissa (links) en Dani&l.

haar jeugdjaren aan de jachtha-
ven het decor voor °Prinsenle-
ven’, waarin hoofdpersoon
Charlie moppen tapt en grap-
pen maakt met zijn opa. Als hij
de miljoenen wint, trakteert
Charlie zijn klasgenoten alle-
maal op een iPod. Maar als som-
migen hem een ’arrogante rijke
stinkerd’ noemen en er thuis

problemen ontstaan, weet hij
niet of hij wel zo blij moet zijn
met zijn prijs.

Daniél vertelt dat hij zelf ook
een grappige opa heeft die
graag moppen vertelt, Hij
vraagt aan Corien hoe ze op dat
idee kwam. ,,Eigenlijk is mijn
vader een beetje die opa”, zegt
ze. ,,Hij maakt altijd grappen
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met mijn kinderen.”

Samen mijmeren ze over wat ze
zouden doen als ze zelf in de
prijzen zouden vallen. Na het
shoppen, de vakanties en het
trakteren, willen ze alle drie
veel geld geven aan goede doe-
len. ,,Ik denk dat ik Unicef zou
steunen”, zegt Marissa. ,,Ge-
zondheidszorg in arme landen;’

vind ik belangrijk.” Daniél kiest
voor waterprojecten in Afrika.
,»want zonder water kun je
niks.” Julia houdt erg van die-
ren. ,,Als ik mijn geld kan ge-
bruiken om dieren te bescher-
‘men, vind ik dat een goede be-
stemming.”

Gedoe

Als schrijfster Corien vraagt of
ze zelf ook wel eens iets op pa-
pier zetten, vertelt Julia dat ze
ooit met een vriend een verhaal
schreef over meisje van wie de
vader in de gevangenis zat.
»»Het was vijf A4-tjes lang. We
hebben het nog in de klas voor-
gelezen.” Marissa is gek op de
stijl van schrijfster Francine
Oomen. ,,In haar boeken gaat
het over dingen die ik zelf ook
meemaak. Gezeur met je ouders
en gedoe met leraren en zo. Tk
zou later graag zulle boeken il-
lustreren.”

Omdat ze inmiddels tien jaar
schrijft, weet Corien ook uit er-
varing dat het soms lastig is om
op geschikte schrijfideeén te ko-
men. En dat je niet altijd de
goede woorden bij je ideeén
kunt vinden. Om daarmee te
helpen, doet ze een paar schrijf-
ocfeningen met de drie lezers.
Haar belangrijkste tip: ,,Wees
bij het begin niet te streng voor
Jjezelf. Die kritische blik komt
later wel.” Dat advies brengt
Daniél op het idee voor een ver-
haal over een jongen dic weg-
droomt in de Hema. Een perfect
begin voor een spannend boek.



