Leif, mijn lief is het romandebuut van de
Hoomnse schrijfster Corien Botman. Met
dit verhaal heeft ze zichzelf meteen dui-
delijk op de kaart gezet. Sterk aan dit de-
buut is vooral de psychologische be-
schrijving van Cornelie, de hoofdpersoon
in dit boek. Zij gaat met haar vriendin
Bies op vakantie, zonder het te vertellen
aan haar grote liefde, Leif. Dat haar
vriendin Bies haar meevroeg naar Ibiza
verbaasde Cornelie zeer, omdat ze in de
afgelopen twee jaar zo opging in haar re-
latie, dat ze de vriendschap met Bies be-
hoorlijk had verwaarloosd.

Maar Cornelie grijpt de kans om op va-
kantie te gaan met beide handen aan om-
dat ze iets moet verwerken. Wat dat ’iets’
is, blijft lange tijd onduidelijk. Bies vist
er vaak naar, omdat ze wel merkt dat haar
vriendin ergens mee zit, maar Ze krijgt
geen antwoord. Pas na enkele dagen op
het eiland, wil Cornelie zeggen wat haar
zo dwarszit. Uiteindelijk blijkt dat hun
vriendschap heel wat hechter is dan Cor-
nelie had gedacht.

Gedurende het hele boek wordt Cornelie
heen en weer geslingerd tussen haar ge-
voelens. De verwarrende gebeurtenissen
in haar relatie, de vriendschap met Bies,
het idee alles alleen op te moeten knap-
pen, al deze dingen weet Botman prima te

beschrijven.
De enige kritiek op dit boek is dat Bot-

man veel te veel aan mooischrijverij doet.

Te vaak valt op dat ze probeert sommige

zinnen zo perfect mogelijk neer te zetten,
waarbij ze goochelt met woorden om zo-
veel mogelijk diepgang te suggereren.
Aanvankelijk lijkt het nog wel mooi:
*Zonder hem had ik ondervonden hoe
weinig je kunt zeggen met woorden. Met *
hem ontdekte ik hoeveel je kunt zeggen
zonder woorden.” Maar dit inventieve ge-
goochel gaat-op het laatst op de zenuwen
werken. Het maakt bepaalde mooie pas-
sages haast pathetisch. Als Cornelie haar
gevoelens toevertrouwt aan een schrijf-
blok, schrijft Botman: *Ik blaas een bal-
lon op met gevoelens en laat hem leeglo-
pen op papier.” Zodra Cornelie aan het
dichten slaat, laat de schrijfster haar zeg-
gen: Ik kan dichten en ik kan openen.’
Vreselijk.

Met alle respect voor haar inhoudelijk
fraaie debuut, kan worden gesteld dat
Botman haar veelvuldige mooischrijverij
wat in toom.had moeten houden. Ze is nu
nog te weinig een vertelster en te veel een
woordkunstenaar. Door af en toe al die
hevige gevoelens van Cornelie in simpe-
le, strakke taal weer te geven, zou de ro-
man aan kracht hebben gewonnen.
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De eerste echte liefde, niet een
bijster origineel onderwerp voor
puberliteratuur. Toch slaagt Corien
Botman er in om er een aardig ver-
haal over te schrijven.

We vliegen in Leif mijn lief met de-

‘jonge meiden Cornelie (Co) en Bij-

ou (Bies) mee naar Ibiza. Vroeger
waren ze hartsvriendinnen, maar
die liefde is behoorlijk bekoeld. De
reden is = natuurlijk - een jongen.
Seger, om precies te zijn.

Seger (om de bonte stoet aan gek-
ke namen in het verhaal compleet
te maken noemt Co hem Leif) is
het vriendje van Co. Hij laat haar
op een schoolreisje naar Parijs
voor het eerst kennismaken met
de kracht van de (fysieke) harts-
tocht.

Door flashbacks laat Botman stukje
bij beetje meer los over wat er nu
precies mis is gegaan tussen Co,

Bies en Seger. Het komt ietwat
stroef op gang, maar daarna
scheuren je ogen over de pagina’s

uit pure nieuwsgierigheid.

Het |lukt Botman dan ook om in de-
ze debuutroman op een niet-auto-
ritaire manier uit te leggen waar de
valkuilen liggen van de eerste lief-
de. Qua taalgebruik windt ze er
geen doekjes om, maar toch vindt
ze nog genoeg ruimte voor het
maken van mooie vergelijkingen.
Want het grote gevaar van de kal-
verliefde is dat je jezelf erin verliest.
Dat je, net als de kleine zeemeer-
min, je eigen stem ervoor verkwan-
selt.

In de film van Walt Disney mag dat
allemaal goed komen, in het origi-
nele sprookje loopt het helemaal
niet zo lekker af met de vrouw die
alles opgeeft voor haar man.
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