DEEL 5 wamyv

Weinig roken, vroeg naar
bed en harde training!”

n de mallemolen van het hedendaagse profvoetbal ma-
ien we elkaar graag wis dat het nooit weer zo wordt als
let ooit was. Welnu, lees het onlangs verschenen vijfde
leel uit de magnifieke serie Oranje Toen en Nuen je komt
ot de conclusie dat er in de diepste kern niet zoveel ver-
inderd is. In ziin Oranje-epos is geschiedschrijver Matty
lerkamman aanbeland in de roerige jaren veertig en
ijftig van de vorige eeuw. Dat levert wederom fraaie
rerhalen op. Over de unigke interland in oorlogstijd op 11
iktober 1941 bijvoorbeeld, toen Nederlandse en Belgi-
iche Engelandvaarders elkaar bestreden op Wembley.
let aardige van de reeks van Verkamman, in dit deel
ijgestaan door Viredacteur Taco van den Velde, is dat
n elk deel tevens ruimschoots aandacht is voor de
neest recente interlands van het Nederlands elftal.

(ls de huidige internationals de verhalen uit de oude
loos lezen, zouden ze een feestje der herkenning kunnen
iieren. Zo lezen we hoe doelman Piet Kraak in 1947 in
Yarijs via de regenpijp uit het spelershotel probeert te
ntsnappen, waarbij de pijp breekt, Kraak op straat don-
lert en een stiekem avondje stappen in rook ziet opgaan.
Ve vernemen dat de bobo’s van Oranje zich in 1948 der
nate ergeren aan de kritische pers, dat het journaille
reweerd wordt van de trainingen. En we lezen de brief
lie keuzeheer Rat Verlegh datzelfde jaar schrijft voordat
iet Nederlands elftal naar de Olympische Spelen ver-
rekt: ‘Weinig of niet roken, vroeg naar bed en harde trai-
ling!" drukt de NAC-legende de spelers op het hart. Het
ijn de zorgen van alledag van iedere coach, ook nu nog.
{et is slechts een greep uit het bijna 300 bladzijden rijk
refllustreerde en vormgegeven boekwerk. Tot en met
'015 zal elk najaar een nieuw deel verschijnen en dat is
sen prettig vooruitzicht. Of er werkelijk niets te zeuren
ralt over deze serie? Nou, nee. sz
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De Uan Basten-knipselkrant
Citatenboeken zijn helemaal in tegenwoordig. Nu het hele guote-
ceuvre van Johan Cruijff op schrift is gesteld, is het de beurt aan
Marco van Basten. De 'verzamelaars' Thomas Blom en Dirk van der
Burgh pakten de Van Basten-knipselkrant erbij, vergaarden de leuk-
ste uitspraken van en over de huidige bondscoach waarna uitgeverij
Pimento er een leuk kaftje omheen deed. Tja, laten we het zo zeg-
gen: het is allemaal een beetje makkelijk. Scoren met andermans
teksten. En zo'n hele rij quotes gaat al snel vervelen. Neem bijvoor-
beeld uitspraak nummer 221: ‘Ruud Gullit en Marca van Basten
vonnisten in eendrachtige samenwerking de lerse tegenstander’
Verdomd interessant, maar gaat u verder. En zo nog een paar hon-
derd quotes. ks
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Daan, Neus, JJ en Meijer

Vanaf de voorbereiding tot en met de laatste wed-
strijd van het seizoen zijn de vier Ajax-vrienden Daan,
Neus, JJ en Meijer erbij. Om vervolgens een zomer
lang af te kicken van Ajax en elkaar.

Auteur Menno Pot (1975) beschrijft in Vak 127
prachtig hoe Daan en zijn drie vrienden het seizoen

(1982/°83), het grote geluk van 1995, seks met dat
Everton-meisje en de vechtpartij met Feyenoordersin
Salou. Hilarische intermezzo's: de Top 10 van Ergste

Nederlagen, de Slechtste Ajax-opstelling Ooit en de

. MSN-conversatie tijdens de
- Champions League-loting. re
. Cijfer:8

2004/2005 beleven. Het verpatsen van Zlatan, de
combiregelingen, verzamelen in 't Loosje, de zoveelste
kutwedstrijd en het vaderschap van JJ dat de vriend-
schap beproeft. Feilloos schetst Pot de sfeer die
heerst onder echte, Amsterdamse Ajax-supporters.
Wat het boek levendig houdt, zijn de flashbacks van
Daan. Zoete herinneringen aan zijn eerste seizoen
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Worstelen met vragen

Milan en Freke zijn twee jonge
tieners op weg naar volwassen-
heid. In het boek Schaduwspits
van Corien Botman doet Milan
er alles aan om e slagen bij de
beroemdste jeugdopleiding van
Nederland: Titanen. Freke aast
op een plekje bij de schoolkrant,
waar ze als onderbouw-scholier
nauwelijks kansen krijgt.
Wanneer Freke het verhaal over
Milan schrijft, dat hij bij Titanen
is aangenomen, nemen de twij-
fels bij Milan toe. Is hij wel goed
genoeg? Is hij te veel gefixeerd
op voetbal? Bemoeit zijn vader
zich te veel met hem?

Terwijl Milan sinds het interview
van Freke worstelt met vragen
waar hij niet eerder mee zat,
moet ook zij zichzelf ontdekken.
Kan ze ooit uit de schaduw
stappen van haar grote zus
Robin?

In Schaduwspitszuigt Corien
Botman je mee in het verhaal
van twee tieners die zichzelf
ontplaoien. Voortdurend vraag
je je af hoe het verhaal van Cijfer: 8
Milan en Freke afloopt. Het is die Schaduwspits
honger en de soepele schrijfstil
van Botman waardoor je het [SBN: 90-451-0200-5
boek in een mum van tijd uit Uitgever: Querido
hebt. mio Prijs: € 13,50
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