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Friet noch kreeft

Cornelie van zeventien is op
de knappe Seger en Seger is
op haar. Al twee jaar. Straks
gaan ze samen studeren. Hij
eerst en Cornelie een jaar la-
ter. Ze trekt dan meteen bij
hem in en neemt al zijn boe-
ken over. Als voorafschadu-
wing van de grootse toekomst
die haar wacht, staat ze al-
vast z'n broeken en T-shirts
op te vouwen.

De jeugdnovelle Leif, mijn
lief van nieuwkomer Corien
Botman vertelt het benau-
wende cliché van die onvoor-
waardelijke eerste keer. Ook
al scheldt Cornelie op ‘die af-
gelebberde kleine kloten-
woorden’ als ‘ik hou van jow’,
ze zit zelf genadeloos in de
val. De liefde staat nu een-
maal op die manier in haar
genen geschreven.

Leif, mijn lief begint als
Cornelie samen met haar
boezemvriendin Bies, haar
moeder en een aantal vrien-
den in het vliegtuig naar Ibi-
za zit. Ze hebben elkaar die
twee jaar nauwelijks gespro-
ken, en Cornelie twijfelt voor
het eerst aan Seger. In Casa
Nixe, ver van het strand- en
discogeweld, hoopt Bies de
verstofte vriendschapsban-
den aan te halen. Maar zo ge-
malkkelijk gaat dat niet.

Stilistisch is het verhaal
zeer in orde. Botman strooit
met prachtzinnen alsof het
niks is en zet de sfeer tussen
de volwassenen en de jonge-
ren in de villa perfect neer.
Drie telkens teute vriendin-
nen van veertig, een overac-

tief homoduo en een gesjees- -

de kunstenaar vormen het
perfecte decor.

Tussen de zonovergoten
vakantiefragmenten door be-
schrijft Botman in korte
hoofdstukken de twee jaar
die aan het uitstapje vooraf-
gaan. Een geijkt procédé, dat
Botman echter perfect naar
haar hand zet.

Jammer dat gewoon een
mooi verhaal vertellen voor
Botman niet genoeg is. Voor-
al de vrouwelijke lezers moe-
ten met een goed gevoel gaan
slapen, en daarom zweert
Cornelie in de laatste hoofd-

stukken op een verantwoor-
de manier die vreselijke Se-
ger af. Alsof het allemaal zijn
schuld is.

Een drakerige combinatie
van gelegenheidskunst en
psychologie van de koude
grend is het resultaat. Aan
het einde blaast Cornelie
‘een ballon op met gevoelens’
en laat die ‘leeglopen op pa-
pier’. Een zin die prima zou
staan in de Viva, maar niet
thuishoort in een novelle die
zo knap begon als deze.

En er moet natuurlijk ook
nog wat diepgang in. Daarom
zadelt Botman haar lezers in
één moeite door op met een
vergelijking tussen het ver-
haal van Cornelie en het
sprookje van de Kleine Zee-
meermin. Ze was net als de
Kleine Zeemeermin haar
stem kwijt, maar gelulkig: ze
heeft hem weer terug.

Schokkend hoe twaalf
bladzijden het voor de ande-
re honderd kunnen verpes-
ten,

‘Tk wil geen friet’, zegt Cor-
nelie aan het eind van het
boek veelbetekenend tegen
haar ex, die niks lust, ‘ik wil
kreeft?” Kennelijk slaat deze
opmerking ook op de literai-
re pretenties van Botman.
Het zou beter zijn geweest als
ze van haar lekkere friet geen
haute cuisine had proberen
te maken. Want nu heeft
Cornelie geen van beide.
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